=
<C
<C
=
L
S
=T
o=
—
Lo




n

WOUTER BAKHOVEN ZIT/ZAT IN 6 VWO OP HET HAAGS MONTESSORI LYGEUM. HIJ VOLGT/DE IN DE
BOVENBOUW DRIE JAAR HET VAK FILOSOFIE EN IS VAN MENING DAT HET VAK ZIIN KIJK OP DE WERELD
HEEFT VERBREED. ‘ER ZIT ALTIJD WEL EEN WAARHEID IN EN HET IS GOED OM TE KIJKEN NAAR HOE EEN
DENKPROCES GAAT.

TEKST EN BEELD: TIOMME KLOP' ‘HET VOELT |N IEDER
GEVAL WEL ALSOF IK
Waarom heb je ooit filosofie WIJZER BEN GEWORDEN.

gekozen?

‘Ik kende sowieso al een aantal

filosofen als Plato en Socrates en was

benieuwd naar wat het vak inhield.
Tk heb een maatschappelijke bril en ik

vermoedde dat filosofie mogelijk mij zou Weet je doordat je weet
helpen mijn denkbeelden te verbreden. waar je het niet mee eens
0ok zou ik op die manier meer open bent, ook beter waar je
kunnen staan voor verschillende het wel mee eens bent?
individuen in een wereld waarin ‘Dat denk ik wel. Hoe langer ik
globalisatie speelt’ filosofie heb hoe beter ik een

beeld van mijzelf en van de wereld

kan vormen. Het voelt in ieder geval

wel alsof ik wijzer ben geworden!
Waarom denk je dat
filosofie je kan helpen om je
denkbeelden te verbreden?
‘Je hebt bij filosofie heel veel
filosofen waar je het eigenlijk niet
mee eens bent. Die stof moet je
toch leren voor de proeven en de SE’s.

Wat vind je van de stelling: filosofie is
een optocht van gevaarlijke gekken?
[lacht en is even stil]. ‘Aan de ene kant is het
gewoon waar. Vaak denk je: wat is dit nou

Hoe meer je erop ingaat, hoe meer je weer? Vaak heb je denkbeelden die

denkt “er zit toch iets in”. Er zit altijd compleet absurd klinken, zoals Descartes die
wel een waarheid in en het is goed om min of meer denkt dat je een brein in een vat bent.
te kijken naar hoe een denkproces Dat kan natuurlijk gevaarlijk zijn omdat als je
gaat. Het laat je zo meer nadenken daarin gaat geloven je heel pessimistisch of heel
over de wereld. Hoe je verschillende optimistisch kan worden. Er kan te snel het
aspecten ervan kan bekijken’ woordje ‘ te’ voor komen. Ik denk dat uiteindelijk

het goede er toch uitkomt, omdat we er
uiteindelijk toch breder door kunnen denken’

Wat is volgens jou de beste filosofische vraag?

‘Wat is het leven? / Wat betekent het leven? vind ik zelf de

allerbelangrijkste vragen om te stellen. Daarmee kun je mensen toch een

doel geven. Het besef van leven helpt toch erg door te kijken welke richting

je op wil gaan. Bijna elke vraag kun je wel terugbrengen naar de vraag “wat
betekent het leven?”. Dit is voor mij toch wel de meest centrale vraag’
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